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Huế là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Huế từng là kinh đô (cố
đô Huế) của Việt Nam dưới triều Tây Sơn (1788–1801) và triều Nguyễn (1802–1945).
Hiện nay, thành phố là một trong những trung tâm về văn hóa – du lịch, y tế chuyên
sâu, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ của Miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Huế - Thừa Thiên Huế



Dấu chân thuở niên thiếu của Người ở xứ Huế
Nếu như Nghệ An là quê hương - nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu thì Cố đô Huế

được xem là quê hương thứ hai - nơi in đậm dấu ấn về thời niên thiếu của Người.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng gia đình sống, lao động, học tập và tham gia hoạt động yêu

nước trong khoảng thời gian 10 năm với hai giai đoạn 1895-1901 và 1906-1909.
Nơi đây đã góp phần nuôi dưỡng, hun đúc và bước đầu hình thành tư tưởng yêu nước,

thương dân của Chủ tịch, để từ đó Người quyết định ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân.

Ngôi nhà số 112 (số mới 158) đường Mai Thúc Loan -
Ngôi nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống khi theo gia đình

vào Huế lần thứ I từ 1895 - 1901
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Nhà lưu niệm Bác Hồ ở làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, 
huyện Phú Vang. Đây là ngôi nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đã sống từ năm 1898 đến 1900
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Năm 1895, rời Làng sen xứ Nghệ, cậu bé Nguyễn Sinh Cung (tên khai sinh của Bác Hồ)

theo gia đình vào Huế để cụ Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh) tham gia kỳ

thi Hội.

Vào đây, gia đình Nguyễn Sinh Cung thuê được một gian nhà nhỏ tại đường Đông Ba,

nay là nhà số 158, đường Mai Thúc Loan, thành phố Huế.

Năm 1898, sau khi thi Hội lần thứ 2 không đỗ, ông Nguyễn Sinh Sắc được ông Nguyễn

Sĩ Độ mời về nhà dạy học tại làng Dương Nỗ, nay thuộc xã Phú Dương, thành phố Huế.

Hai anh em Khiêm, Cung theo cha về đây vừa để đỡ gánh nặng kinh tế gia đình và

cũng để ông Nguyễn Sinh Sắc có điều kiện dạy cho hai con đã đến tuổi học chữ.

Ở đây, ông Nguyễn Sinh Sắc được gia đình ông Nguyễn Sĩ Độ giao cho ngôi nhà tranh

làm chỗ ở, đồng thời cũng là nơi mở lớp dạy học.

Tại ngôi nhà này, cậu bé Nguyễn Sinh Cung và anh trai Nguyễn Sinh Khiêm được chính

người thầy và cũng là người cha của mình khai tâm bằng những bài học chữ Hán đầu tiên.
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Hai năm theo học cùng cha tại đây, cậu bé Nguyễn Sinh Cung tiếp thu rất nhanh, trở

thành học trò thông minh xuất sắc của lớp. Những kiến thức mà cậu bé Nguyễn Sinh Cung

tiếp thu được trong thời gian này là nền móng vững vàng cho sự phát triển về học vấn sau

này.

Kỳ thi Hội khoa Tân Sửu 1901, ông Nguyễn Sinh Sắc thi đỗ Phó bảng. Tháng 5/1906,

ông vào Kinh nhậm chức Thừa biện Bộ Lễ, là thuộc quan của triều đình.

Nguyễn Sinh Cung và anh trai Nguyễn Sinh Khiêm lại theo cha vào Huế sinh sống và

học tập từ năm 1906-1909. Trong giai đoạn này, Nguyễn Sinh Cung học ở Trường Tiểu học

Pháp - Việt Đông Ba và là một trong 10 học trò giỏi nhất của Trường được thi vượt cấp vào

lớp đệ nhị niên trung học tại Trường Quốc học Huế, niên khóa 1908-1909.



Dấu ấn của Người trên đất Cố đô
VIỆT NAM

Những năm tháng chàng trai Nguyễn Tất Thành

(tên gọi khác của Bác Hồ lúc còn đi học) học tại

Trường Quốc học Huế đã giúp nhận thấy rõ hơn sự

mục nát của chế độ phong kiến nhà Nguyễn; hiểu rõ

bản chất của bọn thực dân Pháp ẩn nấp dưới mỹ từ

“khai hóa thuộc địa” và nuôi dưỡng khát khao muốn

đi tìm đường cứu nước.

Cũng trong thời gian này, chàng trai

Nguyễn Tất Thành đã tham gia vào phong trào đấu

tranh chống thuế của nhân dân Thừa Thiên-Huế

trước Tòa Khâm sứ Trung kỳ vào năm 1908.

Sau khi rời mái Trường Quốc Học Huế,

Nguyễn Tất Thành đã vào Nam, rồi sang phương Tây

tìm đường cứu dân, cứu nước năm 1911.

Nguồn: vietnamplus.vn

Trường Quốc Học những năm tháng đầu tiên 
- Ảnh tư liệu Trường Quốc Học Huế
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