
NHỮNG DẤU ẤN VÀ BÀI HỌC TỪ SINH NHẬT BÁC 

Suốt cuộc đời tận hiến cho dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa từng xem sinh nhật của 

mình là một ngày đặc biệt. Nhưng với đồng bào, đồng chí, mỗi dịp 19/5 là một khoảnh khắc 

thiêng liêng - không chỉ để bày tỏ lòng kính yêu với vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn để soi lại chính mình 

qua tấm gương đạo đức trong sáng, đời sống thanh bạch và trái tim luôn rộng mở vì nước, vì 

dân của Bác. Từ chiến khu Việt Bắc đến mái nhà sàn Phủ Chủ tịch, từ niềm vui chiến thắng Điện 

Biên đến buổi sáng lặng lẽ viết Di chúc, những ngày sinh nhật của Bác luôn thấm đượm tình 

người, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người Việt Nam. 

Sinh nhật Bác lần đầu tiên giữa lòng Thủ đô độc lập 

Ngày 18/5/1946, trên trang nhất báo Cứu Quốc xuất bản tại Hà Nội có đăng một bài báo 

đặc biệt với tựa đề: “Cụ Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam”. Trong bài báo, lần đầu tiên thông 

tin về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5/1890, được công khai để nhân dân được 

biết. Và ngày 19/5/1646, lần đầu tiên Nhân dân ta tổ chức mừng sinh nhật Bác. 

Ngay từ sáng sớm, các đồng chí trong Thường vụ và trong Chính phủ đã tới chúc thọ Bác. 

Sau đó, tại Bắc Bộ phủ, Bác Hồ đã tiếp các cháu thiếu nhi Thủ đô. "Các em đua nhau gắn huy 

hiệu Măng mọc thẳng non lên áo Bác, tặng Bác những chữ "i", "t" tượng trưng cho phong trào 

Bình dân học vụ, những tập sách nhỏ in Điều lệ và bài hát của Hội Nhi đồng cứu quốc" (1). Quà 

của Bác Hồ cho các cháu là một cây bách tán với lời gửi gắm: "Mai sau cái cây này sẽ mọc một 

trăm cái tán. Các cháu về chăm cho cây lớn, cây tốt thế là các cháu yêu Bác lắm đấy!" (2). Các 

em thiếu nhi vui mừng hát một bài cảm ơn Bác. 

Sau đoàn thiếu nhi là đoàn hơn 50 anh, chị thay mặt cho miền Nam tới chúc mừng sinh 

nhật Bác. Trong đoàn có chị Nguyễn Thị Định, người sau này trở thành một nữ tướng anh hùng, 

một phụ nữ tiêu biểu cho truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" của phụ nữ 

Việt Nam. Lần gặp Bác đặc biệt này đã được bà kể lại trong hồi ký, Bác đã cảm ơn “các cô, các 

chú Nam Bộ” và xúc động nói: "Các cô, các chú về báo cáo với nhân dân miền Nam thân yêu 

rằng: Lòng già Hồ, lòng nhân dân miền Bắc lúc nào cũng ở bên cạnh đồng bào Nam Bộ". (3) 

Cũng trong buổi sáng ngày 19/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp một số đoàn thể đến 

chúc mừng sinh nhật Người, trong đó có đại diện của Tổng hội Công chức và Hội đồng Kiến 



thiết quốc gia; Ban vận động Trung ương Đời sống mới. Lực lượng Thanh niên Thủ đô thì tổ chức 

tuần hành mừng sinh nhật Bác. 

Xúc động trước tình cảm của đồng bào, đồng chí, nhưng Bác vẫn nói: "… Chỉ vì nhà báo 

nào biết đến ngày sinh của tôi mà đem ra làm bận rộn đến đồng bào. Từ trước tới nay tôi đã là 

người của đồng bào, thì từ nay về sau tôi vẫn thuộc về đồng bào. Tôi quyết giữ lòng trung thành 

với Tổ quốc… Hôm nay đồng bào cho tôi nhiều hoa bánh. Những thứ đó đáng giá cả. Nhưng xin 

đồng bào nghĩ đến các đồng bào nghèo khó, hơn là hao phí cho tôi". (4) 

Những lần sinh nhật Bác ở chiến khu Việt Bắc 

Cách mạng Tháng Tám thành công chưa được bao lâu, thực dân Pháp lại âm mưu xâm 

lược nước ta một lần nữa. Tháng 12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính 

phủ trở lại căn cứ địa Việt Bắc tiếp tục lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Trong 9 năm ở “thủ đô gió ngàn”, những dịp kỷ niệm sinh nhật Bác rất đơn giản nhưng luôn đầm 

ấm với những lời chúc mừng của đồng bào, đồng chí. 

Sinh nhật năm 1948 là là một trong những sinh nhật đáng nhớ đối với Bác. Trước đó vài 

ngày, đồng chí Lộc (tên thật là Nguyễn Văn Ty) - người phục vụ nấu ăn cho Bác cũng là người 

đồng chí, người bạn thân thiết đã cùng Bác hoạt động ở Thái Lan, Trung Quốc rồi sau đó theo 

Bác trở về nước tham gia hoạt động cách mạng - vừa mới qua đời do sốt rét ác tính. Sáng sớm 

ngày 19/5/1948, khi các đồng chí phục vụ mang một bó hoa rừng đến chúc mừng sinh nhật 

Bác, Bác đã xúc động đề nghị dành bó hoa này cùng đến viếng mộ đồng chí Lộc. Thế là lễ mừng 

sinh nhật của Bác Hồ năm ấy, Bác đã dành để nói chuyện về một tấm gương trung thành với 

Đảng, suốt đời làm việc cho Đảng, không tính toán cá nhân, đòi hỏi địa vị. 

Sinh nhật vui và hạnh phúc nhất trong cuộc đời Bác, có lẽ là dịp kỷ niệm Người 64 tuổi, 

ngày 19/5/1954. Sau 9 năm trường kỳ kháng chiến với bao gian khổ hy sinh, quân và dân ta đã 

giành được những thắng lợi to lớn, mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm 

châu, chấn động địa cầu” ngày 7/5/1954, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp. Tin thắng lợi đến chỉ trước ngày sinh của Bác vài ngày, là món quà đặc biệt nhất của quân 

và dân ta kính dâng lên Bác kính yêu. Hòa cùng niềm vui chung của cả nước, Bác viết "Thư gửi 

toàn thể cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ", đăng báo Nhân dân từ ngày 12 đến 



15/5/1954. Trong thư, Bác nhắc nhở "chớ vì thắng mà kiêu, chớ chủ quan khinh địch, phải luôn 

luôn sẵn sàng làm trọn nhiệm vụ Đảng và Chính phủ giao cho các chú". Người và Chính phủ dự 

định tặng thưởng cho các chiến sĩ và cán bộ đã tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ huy hiệu 

"Chiến sĩ Điện Biên Phủ". Số báo trên còn đăng bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Quân ta toàn 

thắng ở Điện Biên Phủ", ký bút danh C.B. Bài thơ ca ngợi tinh thần dũng cảm, gan dạ vượt nhiều 

gian khổ, khó khăn của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Ngày 19/5/1954, Bác có cuộc gặp gỡ và mở tiệc chiêu đãi các chiến sĩ đã lập thành tích 

xuất sắc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và các bạn Liên Xô. Bác khen ngợi và hỏi về đời sống 

chiến đấu ở Điện Biên Phủ cũng như hoàn cảnh gia đình từng người. Bác xúc động khi nghe kể 

về hoàn cảnh khó khăn của các chiến sĩ và động viên: Đất nước rồi sẽ độc lập, chắc chắn dân 

sẽ đủ ăn. Bác tự tay gắn huy hiệu cho Hoàng Đăng Vinh, người đã bắt sống tướng De Castries 

và đề nghị để đạo diễn Liên Xô Roman Karmen cùng chụp ảnh với các chiến sĩ. 

Những ngày Tháng Năm đặc biệt, Bác viết tài liệu "Tuyệt đối bí mật" 

Miền Bắc được giải phóng. Trung ương Đảng và Chính phủ trở về thủ đô Hà Nội. Từ tháng 

5/1958, Bác về sống tại ngôi nhà sàn đơn sơ, giản dị. Nhưng vào mỗi dịp sinh nhật, cứ đúng 

ngày 19/5, Bác thường rời nhà sàn để đi làm việc hay thăm hỏi nhân dân ở một nơi khác, nhằm 

tránh những lễ nghi phiền phức, tốn kém. 

Sinh nhật Bác năm 1965 là dịp hết sức đặc biệt - Bác tròn 75 tuổi - thời điểm Bác chọn 

bắt đầu viết "Di chúc" để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. 

Sáng ngày 10/5/1965, tại phòng làm việc ở nhà sàn trong Phủ Chủ tịch, Bác đặt bút viết 

những dòng Di chúc đầu tiên. Trong hồi ký đầy xúc động, đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác 

kể lại: “Đúng 9 giờ, Bác Hồ ngồi chăm chú viết. Vấn đề chắc đã suy ngẫm từ lâu. Phòng làm việc 

trên nhà sàn yên tĩnh. Gió mát dịu, thoang thoảng hương thơm của hoa vườn... Chính vào giờ 

phút đó Bác Hồ đặt bút viết những dòng đầu tiên vào tài liệu “Tuyệt đối bí mật” để dặn lại cho 

muôn đời con cháu mai sau”. (5) 

Người viết di chúc, nhưng không ghi là “di chúc” mà giản dị gọi là “Tài liệu”, “Thư” hay 

“Mấy lời... tóm tắt vài việc”. Bên lề trang viết, Bác nhấn mạnh: “Tuyệt đối bí mật” bởi Người 



không muốn ai biết, sợ ảnh hưởng tinh thần chiến đấu của quân dân ta trong lúc cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước đang diễn ra ác liệt. 

Rồi những ngày tiếp theo của tháng 5 năm ấy hay những ngày trung tuần tháng 5 của các 

năm sau, Bác tiếp tục viết, sửa chữa, bổ sung Di chúc trong phòng làm việc ở nhà sàn. 

Sang năm 1969, sức khoẻ của Bác Hồ có phần yếu nhiều. Dịp kỷ niệm sinh nhật năm ấy, Bác 

không đi "công tác xa" như những năm trước đó. Sáng ngày 10/5/1969, Bác viết lại toàn bộ phần 

mở đầu của Di chúc vào mặt sau tờ cuối cùng của tập bản Tin tham khảo đặc biệt (do Việt Nam 

Thông tấn xã phát hành) số ra thứ 7 ngày 3/5/1969. Sáng ngày sinh nhật lần thứ 79, Bác lại xem 

và chỉnh sửa, bổ sung bản Di chúc lần cuối. Di chúc của Bác đúc kết những tư tưởng lớn lao, 

những suy tư trăn trở và tầm nhìn bao quát về công cuộc đấu tranh thống nhất Tổ quốc và xây 

dựng lại đất nước của Người. Vì lẽ đó, Di chúc Bác Hồ đã trở thành tài sản tinh thần vô giá, là 

ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam hôm nay và mai sau. 

Ngày 18/5/1969, các cán bộ trong cơ quan Phủ Chủ tịch tổ chức mừng thọ Bác. Mọi người phấn 

khởi thưa với Bác về những chiến công mà quân và dân miền Nam đã giành được kính dâng lên 

Bác nhân dịp sinh nhật. Chiều cùng ngày, các đồng chí trong Bộ Chính trị và một số đồng chí 

Ủy viên Trung ương vào chúc thọ Bác ở căn nhà họp Bộ Chính trị gần ngôi nhà sàn trong khu 

Phủ Chủ tịch. Buổi lễ mừng sinh nhật Bác lần thứ 79 đơn giản nhưng đầm ấm. Mọi người đứng 

xung quanh Bác, đồng chí Tố Hữu tặng hoa, đồng chí Lê Duẩn đọc lời chúc mừng sinh nhật Bác. 

Bác cười vui và mời mọi người ăn bánh kẹo và không quên dặn rằng "nhớ mang phần về cho 

các cô và các cháu ở nhà". Không ai nghĩ, đó là lần cuối cùng được đón mừng sinh nhật cùng 

Bác Hồ kính yêu. 

Những kỷ niệm về sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nhắc nhớ về tấm lòng 

của Nhân dân với Bác, mà còn soi sáng những giá trị sống Bác để lại: sống thanh bạch, nhân ái 

và kiên trung. Kỷ niệm Ngày sinh của Người, chính là cơ hội để chúng ta cùng nhìn lại, suy ngẫm 

và tiếp bước theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - nền tảng tinh thần vững chắc 

để xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc./. 

Theo TTXVN 

 


