
  



TUẦN 5: TRUYỆN VỀ THIẾU NHI  

Bà cháu 

 Ngày xưa, ở làng kia, có hai em bé ở với bà. Ba bà cháu rau cháo nuôi 

nhau, tuy vất vả nhưng cảnh nhà lúc nào cũng đầm ấm. 

 Một hôm, có cô tiên đi ngang qua cho một hạt đào và dặn: "Khi bà mất, 

gieo hạt đào này bên mộ, các cháu sẽ giàu sang, sung sướng." 

 Bà mất. Hai anh em đem hạt đào gieo bên mộ bà. Hạt đào vừa gieo xuống 

đã nảy mầm, ra lá, đơm hoa, kết bao nhiêu trái vàng, trái bạc. 

 Nhưng vàng bạc, châu báu không thay được tình thương ấm áp của bà. Nhớ 

bà, hai anh em càng ngày càng buồn bã. 

 Cô tiên lại hiện lên. Hai anh em òa khóc xin cô hóa phép cho bà sống lại. 

Cô tiên nói: “Nếu bà sống lại thì ba bà cháu sẽ cực khổ như xưa, các cháu có chịu 

không?”  Hai anh em cùng nói: "Chúng cháu chỉ cần bà sống lại." 

 Cô tiên phất chiếc quạt màu nhiệm. Lâu đài, ruộng vườn phút chốc biến 

mất. Bà hiện ra móm mém, hiền từ, dang tay ôm hai đứa cháu hiếu thảo vào lòng. 

 

Trần Hoài Dương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bông hoa cúc trắng  

 Ngày xưa, có hai mẹ con nhà nọ sống trong một cái lều nơi xóm vắng. 

Người chồng mất sớm, nên mẹ con làm lụng vất vả lắm mới đủ ăn.  

 Một hôm, gà gáy lâu lắm rồi mà bà mẹ vẫn chưa dậy. Cô bé thức giấc vội 

đến bên mẹ, cô biết là mẹ đã ốm rồi! Cô chỉ còn biết đắp chiếc áo ấm độc nhất 

của mình cho mẹ, rồi ngồi đấy chăm sóc mẹ. Mẹ cô thỉnh thoảng hé đôi mắt khô 

héo nhìn con. 



 Một buổi chiều khi ánh nắng chiếu qua khe liếp, bà mẹ chợt tỉnh lại. 

- Con ơi! Con đi mời thầy thuốc về đây. Mẹ thấy trong người khó chịu lắm. 

 Cô bé vội vã ra đi. Được một đoạn đường dài, cô gặp một cụ già tóc bạc 

phơ. Thấy cô bé đi một mình, cụ liền hỏi: 

- Cháu đi đâu mà vội thế? 

- Thưa cụ, cháu đi tìm thầy thuốc. Mẹ cháu ốm đã lâu, mà bệnh ngày một nặng 

thêm. 

 Tự nhận là thầy thuốc, cụ bảo em dẫn về nhà để xem bệnh giúp. Về đến 

nhà, xem mạch cho người ốm xong, cụ quay lại hỏi cô bé: 

- Chỉ có cháu và mẹ cháu ở đây thôi ư? 

- Thưa vâng! 

- Từ hôm mẹ ốm, cháu chăm sóc thế nào? 

- Thưa cụ, cháu chỉ biết quanh quẩn bên giường làm vui lòng mẹ cháu. 

- Mẹ cháu bị bệnh nặng lắm. Ta sẽ cố chưa cho mẹ cháu khỏi. Cháu hãy đi đến 

gốc đa đầu rừng, hái cho ta một bông hoa trắng thật đẹp về đây. 

 Bên ngoài trời rất lạnh. Cô bé chỉ có mỗi một chiếc áo mỏng trên mình. Cô 

lẳng lặng bước đều trong gió rét. Vừa đi cô vừa lo cho mẹ. Cô đi đã mỏi chân mới 

đến gốc đa đầu rừng. Quả nhiên cô thấy trên bụi cây trước mặt có một bông hoa 

trắng rất đẹp. Co ngắt bông hoa, tay nâng niu với tất cả tấm lòng tha thiết cầu 

mong cho mẹ tai qua nạn khỏi. Bỗng cô nghe như văng vẳng bên tai tiếng cụ già 

tóc bạc ban nãy lại khuyên nhủ cô: 

- Cháu hãy yên tâm, mỗi cánh hoa trên bông hoa sẽ là một ngày mẹ cháu được 

sống thêm. 

 Cô bé cúi xuống nhìn hoa, cô đếm: “Một, hai, ba, bốn, …, hai mươi. Trời 

ơi! Còn có hai mươi ngày nữa thôi ư?…” 

 Suy nghĩ một lát, cô rón rén chạy ra phía sau cây đa. Cô nhẹ tay xé mỗi 

cánh hoa ra thành nhiều sợi. Bông hoa trở nên kì lạ. Mỗi sợi nhỏ biến thành từng 

cánh nhỏ dài và mượt, trắng bong như tấm lòng ngây thơ trong trắng của cô. 

Những cánh hoa mọc thêm ra nhiều không sao đếm được! Cô bé nâng niu trên 

tay bông hoa lạ đó. Trời ơi! Sung sướng quá! Cô vùng chạy về. Đến nhà, cụ già 

tóc bạc bước ra cửa tươi cười đón cô và nói: 

- Mẹ cháu đã khỏi bệnh! Phần thưởng cho tấm lòng hiếu thảo của cháu đấy! 

 Từ đó hàng năm, về mua thu, thường nở những bông hoa có nhiều cánh 

nhỏ dài mượt, trông rất đẹp. 

 Đó chính là bông hoa cúc trắng. 

Sưu tầm 

 



Cô bé quàng khăn đỏ  

Ngày xửa, ngày xưa, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, 

vì vậy, mọi người gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Một hôm, mẹ cô bảo cô mang 

bánh sang biếu bà ngoại. Trước khi đi, mẹ cô dặn: 

- Con đi thì đi đường thẳng, đừng đi đường vòng qua rừng mà chó sói ăn 

thịt con đấy. Trên đường đi, cô thấy đường vòng qua rừng có nhiều hoa, nhiều 

bướm, không nghe lời mẹ dặn, cô tung tăng đi theo đường đó. Đi được một quãng 

thì gặp Sóc, Sóc nhắc: 

- Cô bé quàng khăn đỏ ơi, lúc nãy tôi nghe mẹ cô dặn đi đường thẳng, đừng 

đi đường vòng cơ mà. Sao cô lại đi đường này? 

Cô bé không trả lời Sóc. Cô cứ đi theo đường vòng qua rừng. Vừa đi, cô 

vừa hái hoa, bắt bướm. Vào đến cửa rừng thì cô gặp chó sói. Con chó sói rất to 

đến trước mặt cô. Nó cất giọng ồm ồm hỏi: 

- Này, cô bé đi đâu thế? 

Nghe chó sói hỏi, cô bé quàng khăn đỏ sợ lắm, nhưng cũng đành bạo dạn 

trả lời: 

- Tôi đi sang nhà bà ngoại tôi. 

Nghe cô bé nói đi sang bà ngoại, chó sói nghĩ bụng: À, thì ra nó lại còn có 

bà ngoại nữa, thế thì mình phải ăn thịt cả hai bà cháu. Nghĩ vậy nên chó sói lại 

hỏi: 

- Nhà bà ngoại cô ở đâu? 

- Ở bên kia khu rừng. Cái nhà có ống khói đấy, cứ đẩy cửa là vào được 

ngay. 

Nghe xong, chó sói bỏ cô bé quàng khăn đỏ ở đấy rồi chạy một mạch đến 

nhà bà ngoại cô bé. Nó đẩy cửa vào vồ lấy bà cụ rồi nuốt chửng ngay vào bụng. 

Xong xuôi, nó lên giường nằm đắp chăn giả là bà ngoại ốm. 

Lúc cô bé quàng khăn đỏ đến, cô thấy chó sói đắp chăn nằm trên giường, 

cô tưởng “bà ngoại” bị ốm thật, cô hỏi: 

- Bà ơi! Bà ốm đã lâu chưa? 

Sói không đáp giả vờ rên hừ… hừ… 

- Bà ơi, mẹ cháu bảo mang bánh sang biếu bà. 



- Thế à, thế thì bà cám ơn cháu và mẹ cháu. Cháu ngoan quá. Cháu lại đây 

với bà. 

Cô bé quàng khăn đỏ chạy ngay đến cạnh giường, nhưng cô ngạc nhiên lùi 

lại hỏi; 

- Bà ơi! Sao hôm nay tai bà dài thế? 

- Tai bà dài để bà nghe cháu nói được rõ hơn. Chó sói đáp 

- Thế còn mắt bà, sao hôm nay mắt bà to thế? 

- Mắt bà to để bà nhìn cháu được rõ hơn. 

Chưa tin, cô bé quàng khăn đỏ lại hỏi: 

- Thế còn mồm bà, sao hôm nay mồm bà to thế? 

- Mồm bà to để bà ăn thịt cháu đấy. 

Sói nói xong liền nhảy ra khỏi giường, nuốt chửng em bé Khăn Đỏ đáng 

thương. Sói đã no nê lại nằm xuống giường ngủ ngáy o o. May sao, lúc đó bác 

thợ săn đi ngang thấy thế. Bác giơ súng lên định bắn. Nhưng bác chợt nghĩ ra là 

chắc sói đã ăn thịt bà lão, và tuy vậy vẫn còn có cơ cứu bà. Bác nghĩ không nên 

bắn mà nên lấy kéo rạch bụng con sói đang ngủ ra. Vừa rạch được vài mũi thì 

thấy chiếc khăn quàng đỏ chóe, rạch được vài mũi nữa thì cô bé nhảy ra kêu: 

- Trời ơi! Cháu sợ quá! Trong bụng sói, tối đen như mực. Bà lão cũng còn 

sống chui ra, thở hổn hển. Khăn đỏ vội đi nhặt đá to nhét đầy bụng sói. Sói tỉnh 

giấc muốn nhảy lên, nhưng đá nặng quá, nó ngã khuỵu xuống, lăn ra chết. 

Từ dạo ấy, cô bé quàng khăn đỏ không bao giờ dám làm sai lời mẹ dặn. 

Truyện cổ Grim 

 

 

Thiếu nhi Tiệp Khắc với Bác Hồ   

 Trong một lần đến thăm nước Tiệp Khắc, Bác Hồ được tiếp một đoàn thiếu 

nhi Tiệp Khắc đến thăm Bác. Cháu nào cũng muốn đứng cạnh Bác nên đã chen 

chúc, tranh giành nhau rất dữ. Để ổn định trật tự, Bác đã nảy ra sáng kiến hỏi các 

cháu:      



 - Các cháu thấy Bác gầy hay mập?    

 Các cháu trả lời:   

 - Bác gầy lắm ạ.     

 Bác lại hỏi:  

 - Vậy các cháu có muốn Bác gầy không?  

 Các cháu đồng thanh trả lời:  

 - Không ạ         

 Bác nói tiếp:  

 - Vậy các cháu đừng chen nhau hôn Bác nữa. Hãy cử 1 đại biểu đến hôn 

Bác thôi.             

 Sau câu nói của Bác, tất cả đều trật tự và cử bạn đội trưởng thay mặt tất cả 

đến hôn Bác. Bác ôm hôn bạn đội trưởng và cảm ơn các bạn thiếu nhi Tiệp Khắc. 

Còn các chú bảo vệ thì lại cảm ơn Bác vì Bác đã có sáng kiến duy trì được trật tự 

mà vẫn giữ được tình cảm yêu quý của thiếu nhi Tiệp Khắc với Bác Hồ.  

Theo Những câu chuyện về Bác Hồ 

 

Chiếc rễ đa tròn  

 Buổi sớm hôm ấy, sau khi tập thể dục. Bác Hồ đi dạo trong vườn. Đến gần 

cây đa, Bác chợt thấy một chiếc rễ đa nhỏ, dài ngoằn ngoèo nằm trên mặt đất. 

Chắc là trận gió đêm qua đã làm nó rơi xuống. Bác tần ngần một lát, rồi bảo chú 

cần vụ đứng gần đấy:  

 - Chú cuốn rễ này lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé!        

  

 Theo lời Bác, chú cần vụ xới đất, vùi chiếc rễ xuống. Nhưng Bác bảo:  

 - Chú nên làm thế này.  

 Nói rồi, Bác cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn và bảo chú cần vụ buộc nó 

tựu vào hai cái cọc, sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất. Chú cần vụ thắc mắc:  

 - Thưa Bác, làm thế để làm gì ạ?  

 Bác khẽ cười:  

 - Rồi chú sẽ biết.         

 Nhiều năm sau, chiếc rễ đã bén đất và 

thành cây đa con có vòng lá tròn. Thiếu nhi vào 

thăm vườn Bác, em nào cũng thích trò chơi 

chui qua chui lại vòng lá ấy. Lúc đó, mọi người 

mới hiểu vì sao Bác trồng chiếc rễ đa thành 

hình tròn như thế. 

Theo Bác Hồ kính yêu 



TUẦN 6: BÀI ĐỌC VỀ THIẾU NHI  

Con đã lớn thật rồi!  

Có một cô bé sang nhà dì chơi. Vì đang dỗi mẹ nên em ngồi buồn thiu. 

Thấy vậy, dì hỏi: 

- Cháu có chuyện gì buồn à? Đến bữa rồi, ăn cơm với dì nhé? 

- Nhưng... cháu chưa... xin phép mẹ. 

- Dì sẽ gọi điện cho mẹ cháu. Trưa rồi mà, cháu ăn với dì một chút cho 

vui! 

Quả thật, cô bé cũng đã thấy đói. Nhưng vừa bưng bát cơm nóng hổi, 

em lại nghĩ đến mẹ đang phải ngồi ăn một mình. Ăn xong, hai dì cháu vừa dọn 

dẹp vừa nói chuyện. Cô bé không quên cảm ơn dì. 

Dì dịu dàng bảo: 

- Cháu ngoan lắm, biết cảm ơn dì! Nhưng ngày nào cháu cũng ăn cơm 

nóng, canh ngọt của mẹ, cháu có cảm ơn mẹ không? 

Cô bé lặng im. 

- Dì đoán là cháu đang giận dỗi. Bây giờ, cháu mau về nhà đi! Mẹ cháu 

đang mong đấy. 

Cô bé vội chạy về. Mẹ đã đứng ngoài cửa chờ em. Cô bé chạy đến, ôm 

chầm lấy mẹ, vừa khóc vừa nói: 

- Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ! 

Người mẹ ngạc nhiên, hôn lên má con, bảo:  

- Ôi, con gái của mẹ! Con đã lớn thật rồi! 

Theo sách 168 câu chuyện hay nhất 

 

Bài tập làm văn  

Có lần, cô giáo ra cho chúng tôi một đề văn ở lớp: “Em đã làm gì để giúp 

đỡ mẹ?”. 

Tôi loay hoay mất một lúc, rồi cầm bút và bắt đầu viết: “Em đã nhiều lần 

giúp đỡ mẹ. Em quét nhà và rửa bát đĩa. Đôi khi, em giặt khăn mùi soa.”. 

Đến đây, tôi bỗng thấy bí. Quả thật, ở nhà, mẹ thường làm mọi việc. Thỉnh 

thoảng, mẹ bận, định bảo tôi giúp việc này việc kia, nhưng thấy tôi đang học, mẹ 

lại thôi. 

Tôi nhìn sang Liu-xi-a, thấy bạn ấy đang viết lia lịa. Thế là tôi bỗng nhớ 

có lần tôi giặt bít tất của mình, bèn viết thêm: “Em còn giặt bít tất.”. 

Nhưng chẳng lẽ lại nộp bài văn ngắn ngủn như thế này? Tôi nhìn xung 

quanh, mọi người vẫn viết: Lạ thật, các bạn viết gì mà nhiều thế? Tôi cố nghĩ, rồi 



viết tiếp: “Em giặt cả áo lót, áo sơ mi và quần.”. Cuối cùng, tôi kết thúc bài văn 

của mình: “Em muốn giúp mẹ nhiều việc hơn, để mẹ đỡ vất vả.”. 

Mấy hôm sau, sáng Chủ nhật, mẹ bảo tôi: 

- Cô-li-a này! Hôm nay con giặt áo sơ mi và quần áo lót đi nhé! 

Tôi tròn xoe mắt. Nhưng rồi tôi vui vẻ nhận lời, vì đó là việc làm mà tôi 

đã nói trong bài tập làm văn. 

Theo Pi-Vô-Na-Rô-Va 

 

Chú gấu Mi-sa  

 Mi – sa là một chú gấu bông rất dễ thương. Nhưng sáng nay, cô chủ bỗng 

túm lấy chú, bỏ vào nhà kho. Mi-sa rất tủi thân, bèn lách qua cái lỗ mèo chui rồi 

bỏ đi. Chú đi mãi, thấm mệt, bèn trèo lên chạc cây cao và ngủ một giấc.  

 Khi chú gấu tỉnh dậy, trời đã tối. Bỗng chú nghe thấy tiếng nhạc leng keng. 

Rồi một chiếc xe tuần lộc hiện ra. Đó là xe đi phát đồ chơi cho trẻ nhỏ. Bởi vì 

đêm ấy là đêm Giáng sinh rồi. Nhưng không may, Ông già Nô-en bị ốm nên chỉ 

có tuần lộc vừa kéo xe vừa phát quà. Tuần lộc gặp Mi-sa thì mững lắm, bảo:  

 - Trèo lên xe đi! Bạn giúp mình phát quà nhé!  

 Cỗ xe bay trong tuyết. Trời nhiều sao quá, sáng như ban ngày. Mi-sa lần 

lượt đặt ở mỗi nhà một thứ đồ chơi.  

 Cuối cùng, cỗ xe đến một túp lều. Nhưng túi đồ chơi chẳng còn gì. Tuần 

lộc rền rĩ. Trong lều có một cậu bé đang ốm. Sáng mai thức dậy chắc cậu sẽ thất 

vọng nếu thấy đôi ủng đựng quà Giáng sinh rỗng không. Mi-sa thở dài. Rồi chú 

nhấc cao chân, bước vào túp lều. Chú ngồi lên chiếc ủng và chờ trời sáng.   

Theo Ma-ri Côn-mông   

 

Bạn mới  



 Giờ ra chơi, cả lớp ùa ra sân trường. A-i-a là học sinh mới, chưa quen ai 

nên không tham gia nhóm nào. Thấy cô bé thẩn thơ ngoài sân, thầy giáo bảo: “Em 

vào chơi với các bạn đi!”.  

 Được thầy khích lệ, A-i-a cất tiếng: “Cho mình… chơi… với!”. Nhưng em 

nói nhỏ quá nên chẳng ai nghe thấy. “Nào, các em!”. Nghe tiếng thầy giáo, tất cả 

liền dừng chơi. A-i-a lấy hết can đảm, nhắc lại một lần nữa: “Cho mình… chơi 

với!”  

 Nhưng đến lượt làm người đuổi bắt. A-i-a không bắt nổi ai vì cô bé chạy 

quá chậm, “Người đuổi bắt mà chậm thế này thì chán quá!” – Tét-su-ô kêu lên, 

khiến A-ia càng lúng túng.  

 Thầy giáo đứng quan sát học trò. Thầy gọi A-i-a vào lớp, hỏi: “Em cho 

thầy xem bức tranh em mới vẽ được không? Các bạn nói là em vẽ đẹp lắm.” Kể 

từ hôm đó, cứ đến giờ ra chơi là A-i-a lại mang các bức vẽ đến cho thầy xem. 

Thầy treo những bức trang đó trên bức tường dọc hành lang. “Tranh đẹp quá!”, 

“Tranh của A-i-a đấy!” - Các bạn trong trường bàn tán xôn xao.  

 Một hôm, Tét-su-ô đến gặp A-i-a, bảo: “Ngày mai, cậu chơi đuổi bắt với 

chúng tớ nhé.”  

Theo Na- riu- ki 

 

  



TUẦN 7: BÀI THƠ VỀ THIẾU NHI  

Sang năm con lên bảy  

Sang năm con lên bảy 

Cha đưa con đến trường 

Giờ con đang lon ton 

Khắp sân vườn chạy nhảy 

 

Chỉ mình con nghe thấy 

Tiếng muôn loài với con. 

Mai rồi con lớn khôn 

Chim không còn biết nói 

 

Gió chỉ còn biết thổi 

Cây chỉ còn là cây 

Đại bàng chẳng về đây 

Đậu trên cành khế nữa 

 

Chuyện ngày xưa, ngày xửa 

Chỉ là chuyện ngày xưa. 

Đi qua thời ấu thơ 

Bao điều bay đi mất 

 

Chỉ còn trong đời thật 

Tiếng người nói với con 

Hạnh phúc khó khăn hơn 

Mọi điều con đã thấy 

 

Nhưng là con giành lấy 

Từ hai bàn tay con. 

Vũ Đình Minh 

 

Anh đom đóm  

 Mặt trời gác núi 

 Bóng tối lan dần 

 Anh Đóm chuyên cần 

 Lên đèn đi gác… 

 



  Theo làn gió mát 

  Đóm đi rất êm 

  Đi suốt một đêm 

  Lo cho người ngủ 

 

   Bờ tre rèm rủ 

   Yên giấc Cò Con 

   Một đàn chim non 

   Trong cây ngủ ngáy 

     

    Ao không động đậy 

    Lau lách ngủ yên 

    Một chú Chim Khuyên 

    Nằm mơ ú ớ 

 

 Tiếng chị Cò Bợ: 

 - “Ru hỡi ru hời! 

 Hỡi bé tôi ơi 

 Ngủ cho ngon giấc! 

   

  Chém cha lũ giặc 

  Phá giấc trẻ thơ! 

  Giết Tằm nhả tơ 

  Giết Ong làm mật!” 

 

   Ngoài sông thím Vạc 

   Lặng lẽ mò tôm 

   Bên cạnh sao Hôm 

   Long lanh đáy nước 

 

     Từng bước, từng bước  

     Vững ngọn đèn lồng 

     Anh Đóm quay vòng 

     Như sao bừng nở 

 Như sao rực rỡ 

 Rụng ở vườn cam 



 Rụng dọc bờ xoan 

 Vườn cau, vườn chuối 

  

  Gà đâu túi bụi 

  Gáy sáng đằng đông 

  Tắt ngọn đèn lồng 

  Đom lui về nghỉ 

Võ Quảng 

 

Ngày hôm qua đâu rồi  

Em cầm tờ lịch cũ :  

– Ngày hôm qua đâu rồi? 

 Ra ngoài sân hỏi bố  

Xoa đầu em, bố cười .  

  

– Ngày hôm qua ở lại  

Trên cành hoa trong vườn  

Nụ hồng lớn lên mãi  

Đợi đến ngày tỏa hương. 

 

 – Ngày hôm qua ở lại  

Trong hạt lúa mẹ trồng  

Cánh đồng chờ gặt hái  

Chín vàng màu ước mong. 

  

– Ngày hôm qua ở lại  

Trong vở hồng của con  

Con học hành chăm chỉ  

Là ngày qua vẫn còn.  

Bế Kiến Quốc 

 

 

Đôi bàn tay bé  

Lại siêng năng nhất nhà  

Hết xâu kim cho bà  

Lại nhặt rau giúp mẹ  

Đôi bàn tay be bé  



Nhanh nhẹn ai biết không?  

Chiều tưới cây cho ông  

  

Tối chép thơ tặng bố  

Đôi bàn tay bé nhỏ  

Bế em mẹ vắng nhà  

Đôi tay biết nhường quà  

Dỗ dành khi em khóc  

  

Đôi bàn tay bé nhóc  

Điểm mười giành lấy ngay  

Phát biểu xây dựng bài  

Và nổi danh múa dẻo  

Đôi bàn tay bé khéo  

Mười ngón mười bông hoa.  

Nguyễn Lãm Thắng 

 

  



TUẦN 8: BÀI VĂN VỀ THIẾU NHI  

 Thư viện  

    Khi quay trở lại trường sau kì nghỉ, các bạn hò reo 

vui sướng vì phát hiện ra một điều tuyệt vời. Đối 

diện với dãy lớp học, một căn phòng mới đã biến 

thành thư viện. Bên trong căn phòng có rất nhiều giá 

chất đầy những quyển sách đủ màu sắc. Trong phòng 

còn có cả bàn và ghế để các bạn có thể ngồi đọc ngay 

tại đó nữa. 

     Thầy hiệu trưởng nói: 

 - Đây là thư viện của các em. Các em có thể đọc bất kì quyển sách nào có 

ở đây. Cứ thoải mái vào thư viện khi nào thấy thích. Nếu muốn, các em có thể 

mượn sách về nhà đọc. Nhưng đọc xong thì phải trả lại nhé! Nếu ở nhà có sách 

gì các em muốn bạn khác cùng đọc, hãy mang đến đây. Bây giờ thì đọc thật nhiều 

sách vào. 

     Thế là tất cả học sinh có mặt ở đó đều cùng vào thư viện. Các bạn sôi nổi chọn 

sách cho mình rồi mang ra bàn đọc. Nhưng bàn ghế chỉ đủ cho một nửa số học 

sinh. Những bạn còn lại đành phải đứng đọc. Quang cảnh thư viện lúc này như 

một toa tàu điện đông đúc với những hành khách đứng ngồi để đọc sách, trông 

đến là ngộ. 

Theo Tốt – tô – chan, cô bé bên cửa sổ 

 

Cô giáo tí hon  

Bé nói với các em: 

- Bây giờ chơi trò đi học, nghen! Đứa nào học giỏi, mai mốt má cho đi học 

thiệt. 

Đàn em tranh nhau ngồi vào một chỗ. Bé kẹp lại tóc, thả ống quần xuống, lấy 

cái nón của má đội lên đầu. Nó cố bắt chước cái dáng đi khoan thai của cô giáo 

khi cô bước vào lớp. Đàn em cũng làm y hệt đám học trò, đứng cả dậy, cười khúc 

khích chào cô. 

Bé treo nón lên, mặt tỉnh khô, lấy một nhánh tram bầu làm thước. Mấy đứa 

em chống hai tay ngồi dòm chị. Giống như cô giáo, Bé đưa mắt nhìn đám học trò. 

Đôi mắt Bé ánh lên vẻ tự hào. Bé nhón chân lên, bàn tay tròn trịa cầm nhánh tram 

bầu nhịp nhịp trên tấm bảng một cách chăm chú. Đàn em há miệng dòm theo tay 

chị. Bé đánh vần từng tiếng. Đàn em ríu rít đánh vần theo. Thằng Hiển ngọng líu 

nói không kịp hai đứa lớn. Cái Anh bao giờ cũng giành phần đọc xong trước. Nó 

ngồi giữa cái Thanh và thằng Hiển, gọn tròn như một củ khoai, hai má núng nính 



ửng hồng. Cái Thanh ngồi đó, hiền dịu, mở to đôi mắt nhìn tấm bảng, vừa đọc 

vừa mê mẩn mái tóc mai. Thẳng em nhỏ nhìn miệng ba đứa lớn rồi cũng bi bô la 

lên rối rít. 

Theo Nguyễn Thi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyện bên cửa sổ  

 Ngày xưa, nơi ấy là rừng. Còn ngày nay, khu rừng ấy đã hết cây. Thay vào 

đó là những ngồi nhà tầng có sân thượng.  

 Cây ổi ít nên vắng bóng chim. Khu nhà xây đã lâu, bay mới thấp thoáng 

mấy con chim sẻ lách chách bay đến. Chúng ẩn vào các hốc tường, lỗ thông hơi, 

cửa ngách để trú chân, làm tổ. Bầy chim rụt rè sà xuống những cây cảnh.  

 Ở ngôi biệt thự ba tầng kia, có một cậu bé đã nhìn thấy bầy chim sẻ. Không 

hiểu vì thích quá hay là đùa nghịch, cậu đã lên sân thượng cầm sỏi ném lũ sẻ. Con 

nọ theo con kia bay sang nhà khác. Bẵng đi một vài tuần, chẳng may cậu bé bị 

ốm. Nhìn sang sân thượng nhà bên, cậu thấy có đàn chim sẻ léo nhéo đến là nhộn. 

Con bay, con nhảy, có con nằm lăn ra rũ cánh, rồi mổ đùa nhau… nom vui quá.  

 Bấy giờ cậu bé mới ngẩn người nhớ ra: “Đáng lẽ lũ chim ấy đã ở trên sân 

thượng nhà mình.” 

Theo Phong Thu 

 

Tia nắng bé nhỏ  

 Bà nội của Na đã già yếu. Bà đi lại rất khó khăn. Ngôi nhà của Na nằm trên 

một ngọn đồi. Hắng ngày, nắng xuyên qua những tán lá trong khu vườn trước nhà 

tạo thành những vệt sáng lóng lánh rất đẹp. Nhưng phòng ngủ của tất cả mọi 

người trong gia đình lại ở phía không có nắng. Bà nội rất thích nắng nhưng nắng 

không lọt vào phòng bà.  

 Na chưa biết làm cách nào để đem nắng cho bà. Một buổi sáng, khi đang 

dạo chơi trên đồng cỏ, Na cảm thấy nắng sưởi ấm mái tóc mình và nhảy nhót trên 

vạt áo. Cô bé vui mừng reo lên: 



  - Mình sẽ bắt nắng trên vạt áo mang về cho bà!  

 Nghĩ vậy, cô bé chạy ùa vào phòng bà:  

 - Bà ơi! Bà nhìn này! Cháu mang ít nắng về cho bà đây! – Cô bé reo lên và 

xổ vạt áo ra nhưng chẳng có tia nắng nào ở đó cả.  

 - Kìa, nắng long lanh trong ánh mắt cháu đấy, và rực lên trên mái tóc của 

cháu đây này! – Bà nội trìu mến nhìn cô bé.  

 Na không hiểu được tại sao nắng lại chiếu từ mắt mình nhưng cô bé rất 

mừng vì làm cho bà vui. Mỗi sáng, Na dạo chơi trong vườn rồi chạy vào phòng 

để đem nắng cho bà.  

Theo Hà Yên 


